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Een verhaal zonder woorden over een meisje dat
tevergeefs probeert haar kleurrijke en rijke

innerlijke leven te delen met de rumoerige en
soms bekrompen wereld om haar heen. Toch

vindt ze op de een of andere manier haar eigen
positieve manier van communiceren.

Tenminste, dat is wat ik denk. En jou?

Je bent uitgenodigd om nieuwsgierig te
zijn, om goed te kijken en om zelf te

vertellen.



Waar gaat dit verhaal over?

Hoe voelt het meisje zich als ze met
andere mensen praat?

Hoe reageren de mensen op haar?

Welke drie positieve woorden zou je
gebruiken om het meisje te beschrijven?



Wat is het verschil tussen het meisje
en de mensen die ze ontmoet?

Wat doet ze om 'het grijze' uit haar
gedachten te krijgen?

Waar kan ze het beste denken?

Waarom vliegen sommige van de
ballonnen weg??



Waar staan deze symbolen voor?
Met welke symbolen zou je
jouw gedachtenbubbel vullen?

Welke symbolen zou je in de toekomst
willen toevoegen of schrappen en waarom?



Heb je je ooit als het meisje gevoeld?
Zo ja, wanneer?

Noem drie positieve woorden om jezelf
te beschrijven.

Wat doe jij om 'het grijs' uit je
gedachten te krijgen?

Welk symbool is je het meest
opgevallen en wat associeer je ermee?


